Beste mensen,
Mij werd gevraagd of ik een kerstverhaal wilde voordragen.

Ik heb mijn jongste dochter, inmiddels 61 jaar, gevraagd wat zij zich
herinnert van hoe wij Kerstmis vierden vroeger.

Haar verhaal wil ik graag aan jullie voorlezen.

We hadden in ons gezin veel tradities met Kerst,

De engel boven het kribje mag nooit ontbreken, zo leert moeder ons.

En als we dan het kindje Jezus in zijn kribbe hebben neer gelegd,
Maria en Joseph aan zijn zijde,
dan pas mogen alle kaarsjes aan.

En iedere avond vo6r het slapen gaan

liggen er 5 sterrenflitsers voor ons klaar.

“Houd de lichtjes boven het kribje”, fluistert moeder nu zacht,
Zo verwarmen wij zijn voetjes,

- Want ook Hij heeft het koud tijdens de nacht.



En eindelijk is het dan zover: Kerst7zachit . . . . .

Om 2 uur ’s nachts worden we allemaal gewekt voor de nachtmis in het
dorp. Moeder heeft de tafel alvast gedekt voor als we terug komen.

Met onze zondagse kleren, verscholen onder dikke jassen,
bedekt door moeders zelfgebreide wanten,

sjaals, mutsen en vergeet niet....de wollen sokken,

Snel haalt vader nog wat krantenpapier,

om in onze schoenen te stoppen.

leder pakt zijn deel om ze erin te proppen.

Dan beginnen we aan onze jaarlijkse pelgrimstocht
naar de Kerstviering in 't dorp,

samen met onze familie en de buren.

Een wandeling, 4 kilometer lang. . . . ..

Het knisperen en kraken van de sneeuw onder onze voeten
is het geluid in de stilte van de nacht.
De adem verraadt hoe koud het is.

Wat fantastisch: Samen wandelen op dat late uur
6nze Kerstsfeer, vrij in de natuur.
De kleintjes met de lampionnetjes. De groten met een lantaarn.
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Zachtjes zingen we, hand in hand: “De herdertjes lagen bij nachte”.




Eenmaal in de kerk begint het koor te zingen
“Nu zijt Wellekome Jesu lieve Heer
‘Gij komt van alzo hoge, van alzo veer”.

Moeder pinkt een traantje weg,

en vader.neemt haar bij haar hand.
Wij kijken ons de ogen uit

van al dat Heilige om ons heen.

Kerst heeft veel indruk op mij gemaakt. Dank je wel, mam, voor de sfeer
die je elk jaar weer gemaakt hebt om dit tot een bijzonder feest te maken.




Kerstmnierniu

Fijn om te horen dat we mooie herinneringen hebben mogen meegeven aan onze kinderen.
Wel moet ik, eerlijk gezegd, toch ook heel diep zuchten als ik nu, als 94-jarige terugdenk aan
die kerstdagen van toen.

Dan denk ik terug aan 2 volle dagen in de keuken staan:c

- Soep trekken met echte mergballetjes.

- Vlees in het zuur met daarbij zelfgemaakte duivelssaus.
- Witlofsalade met mandarijntjes en gekookte eieren.

- 3 soorten pudding en ga zo maar door.

Tot 2 uur 's-nachts was ik dan bezig en het resultaat was dat ik tijdens de kerstdagen stikte
van de hoofdpijn. Tijdens het eten rende ik van de frituurpan naar de tafel en weer snel terug
om zo de schaal met aardappelbolleties weer aan te vullen op ieders bord. “Kom er toch
bijzitten, Mie”, hoorde ik dan tussendoor, “dat is veel gezelliger”. Dat er dan niets op tafel
kwam, daar dachten zij niet aan. Mijn eten op mijn bord was altijd flauw. Dat vond ik niet erg
want door die hoofdpijn had ik echt geen honger meer. Wat vond ik het heerlijk als ik na al dat
gekook en gezorg een paar uur kon slapen. Terwijl de kinderen naar mooie Kerst-programma’s
keken of samen gezellig een spelletje speelden.

Vroeger was alles beter zeggen ze vaak. Maar ik ben toch erg blij te zien dat de generatie na
ons veel meer doet waar ze zelf zin in heeft. In plaats van te doen wat verwacht wordt is er nu
veel meer spontaniteit. Dat geeft ook mij de ruimte om te doen waar ik zelf zin in heb. En dit
niet alleen met Kerst maar gedurende het hele jaar. Nu durf ik veel meer dan vroeger te kiezen
wat goed voor mij voelt.

Mijn Kerstwens is dan ook: Dat wij altijd blijven geloven in ons zelf. Dat dit ons kracht en zelf-
vertrouwen geeft. Dat wij onze eigen ideeén durven laten horen aan diegene die ons lief zijn.
Dan maken we het leven samen mooier voor elkaar. Mij geeft het rust en ontspanning en dat
wens ik iedereen toe.

Ik wens jullie dan ook een héle fijne Kerst en heel veel liefs en gezondheid voor het nieuwe
jaar. Dank jullie wel.




